
BODEGRAVEN, LUTHERKERK 
8 FEBRUARI 2026 

LITURGISCHE KLEUR: GROEN 
DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL 

AANVANG: 19.00 UUR 
 

VOORGANGER: DS. ADRI VAN DER WAL 
HOOFDDORP 

WELKOM: KARIN STRIJDHORST 
ORGEL: JAAP VAN LEEUWEN 

 

Thema: Brood voor onderweg 
 

 
INTOCHT 

     Welkom en mededelingen 

     Moment van stilte en inkeer 

Intochtslied: Psalm 105: 1 en 2 
Loof God de Heer, en laat ons blijde.. 

Bemoediging 
Vredegroet 

Zingen: Psalm 36: 2 
Uw heil is als de hemel hoog 

 

HET WOORD GEHOORD 

Schriftlezing: Exodus 16: 1-5, 13-16 

We zingen: Psalm 105: 15 
God gaf een wolk die hen geleidde 

Overdenking 

Orgelspel 

Zingen: Lied 687: 3 
Wij teren op het woord 

HET WOORD BEANTWOORD 

Aandacht voor de collecten: 
1e Collecte Pauluskerk 
2e Collecte: Wijkgemeente Emmaüs 
Busjesproject: Buddy Bike 
Geven kan bij de uitgang of digitaal via pge.nu, de 
Emmaüs-app of via de QR-code 

 
 
 
 
 

 
Gebeden:  
dankgebed en voorbeden 
stil gebed  

 

  
VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER 

- Tafelgebed 

- Zingen: Lied 405: 4 
Heilig, heilig, heilig 

- Vervolg op het tafelgebed 

- Gezamenlijk gebeden Onze Vader 

- De kerkgangers komen naar voren en vormen een 
kring 
Neem uw liedboek mee 

- Zingen: Lied 393: 3 
Gij deelt met mij de laatste nacht 

- Instellingswoorden over brood en wijn 

- Het brood en de wijn worden rondgedeeld 

- Zingen ter afsluiting van de maaltijd: Lied 389: 4 
Gij die een broodhuis voor ons zijt 

 
HET SLOT 

Slotlied: Lied 1005: 1, 3 en 5 
Zoekend naar licht… 

Slotwoord 

Zegen  
 

 

 

 

 

 

  


